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Voorwoord

Beste lezers,

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het bitterkoud

buiten, maar de lucht is wel helderblauw en de zon schijnt

overvloedig. Ook steken de eerste krokussen hun kopje

boven de grond. Ja hoor! De lente is in zicht!

Na een veel te lange winter krijg ik spontaan meer energie,

mensen rondom mij vertellen hoe vrolijk ze worden van dit

mooie weer. Ik denk dat iedereen dit gevoel wel herkent.

Geniet ervan!

Met de lente die eraan komt, starten we eind maart, na bijna

een jaar voorbereiding, eindelijk met ons centraal

verpleegkundig team. Momenteel (er is nog ruimte voor

uitbreiding ) bestaat dit team uit 5 verpleegkundigen die over

alle woonvormen zullen gaan werken. Door de inzet van dit

team kunnen we een continuïteit in de aanwezigheid van

verpleegkundigen garanderen. We wensen hen veel succes

bij de opstart!

Als we denken aan de lente, denken we ook al een beetje

aan de zomer. In de zomerperiode maken we dankbaar

gebruik van de helpende handen van jobstudenten. Dus ken

je nog studenten die graag een centje bij zouden verdienen,

in ons huis zijn ze altijd welkom!

Maar laten we nu maar eerst genieten van de ontluikende

natuur, de prille zonnestralen, kortom de lente...

Veel leesplezier,

Wendy
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NIEUWENIEUWE

BEWONERSBEWONERS Een warm welkom aan onze nieuwe
bewoners. We hopen dat ze zich snel thuis
zullen voelen in ons woonzorgcentrum.

We zijn blij met jullie op 't Reepke!

Jean Weckx

't Reepke

Frans Scheelen André Theunissen

't Mulken

Fijn jou bij ons te hebben !

Mimi Cordie
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't Meike

Den Tuiert

Hopelijk hebben jullie het naar jullie zin op den Tuiert!

Jef Theuwis

Truda Mentens

Tino Viola

Josée Van Hooff

Wij heten jullie van harte welkom op 't Meike!

Jef Geerts
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

't Meike

22/4 Ludo Swennen, 75 jaar

11/5 Thieu Tyskens, 97 jaar

12/5 Jan Holsteens, 83 jaar

15/5 Truda Mentens, 90 jaar

20/5 Jet Smeets, 72 jaar

23/5 Berthy Rogiers, 79 jaar

30/6 Josée Van Hooff, 86 jaar

't Reepke

8/4 Maria Schreppers 86 jaar

12/4 Herman Wuyts, 90 jaar

16/4 Corrie Goossens, 79 jaar

16/5 Berb Hoogstijns, 93 jaar

23/5 Jan Plessers, 89 jaar

De Lommert

18/4 Clea Dierckxsens, 80 jaar

9/5 Lena Hermans, 92 jaar

13/5 Maria Tuyaerts, 92 jaar

24/5 Pierre Snoekx, 85 jaar

29/6 Annie Ruttens, 85 jaar

Den Tuiert

24/4 Lieve Vanhout, 80 jaar

6/5 Lizy Elen, 77 jaar

15/6 Stina Eerdekens,90 jaar

16/6 Martha Severens, 88 jaar

't Mulken

1/4 Julienne Horinecki, 81 jaar

7/4 Giel Hendriks, 95 jaar

8/4 Staf Wijnen, 89 jaar

19/5 Harry Gielkens, 94 jaar

27/8 Mimi Cordie, 88 jaar

28/5 Wim Huyers, 89 jaar

31/5 Anneke Diepvens, 87 jaar

23/6 Tinus Van Chaze, 92 jaar

Den Dries

16/4 Lydia Nijs, 75 jaar

18/4 Kris De Winter, 67 jaar

8/5 Juliette Custers, 81 jaar

20/5 Toon Simons, 92 jaar

6/6 Jef Brouwers, 94 jaar

DVC

28/4 Hubert Nijssen, 85 jaar

8/6 Jenny Veekmans, 80 jaar

30/6 Frits Theunissen, 88 jaar
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VRIJWILLIGERSVRIJWILLIGERS

Omdat we zoveel mogelijk bewoners
mee naar buiten willen nemen, zijn we
zoekende naar rolstoelduwers...

We kijken er alvast naar uit !!!
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De lente is in het land dus ook Pasen komt
dichterbij. We hopen uiteraard ook op beter weer
en de daarbij horende fijne activiteiten. Zowel op de
afdelingen zelf als in het huis algemeen hebben we
weer wat leuks voorzien.

Zo hebben we dit jaar een paaszoektocht, verspreid
over de binnentuin en deels op het gelijkvloers van
het woonzorgcentrum. Heel gezellig om met de
familie en kleine kinderen te doen.
Er valt ook een leuk prijsje mee te winnen.

De zoektocht zal plaatsvinden van 7 tot en met 21
april.

Veel plezier en alvast fijne paasdagen !!!

LEUKE TIP
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MOOIE QUOTES

Geef aandacht en zoek de stilte.

Ze zijn de meest luxedingen van

vandaag.

Ik loop te fluiten want het is

lente buiten.

Lente, zelfs de zon is in de

wolken.

Het voordeel van de lente is

dat je ook overdag schaapjes

kan tellen.

Dans met je hart en je voeten

zullen volgen.

Als het leven je laat struikelen,

maak er dan een salto van.

Goed genoeg is het nieuwe

perfect.

De kleine dingen in het leven zijn

vaak groter dan we denken.

Je leeft niet één keer, je leeft elke

dag.

Wat is de wereld mooi als je weet

waar je moet kijken.
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VRIJWILLIGERSFEEST

Op 20 maart hielden we een gezellig feest voor onze vrijwilligers.

Ivo organiseerde een leuke quiz, ze werden verwend met lekkere

hapjes en ze kregen nog een kleinigheidje mee naar huis.
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EEN DIKKE MERCI,
TOPPERS !!!
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TIP VAN DE KINE

-Ga rechtop staan
-Laat uw armen losjes
hangen
-De juiste rollatorhoogte:
handvat ter hoogte van uw
-pols (horlogebandje)

-U kunt de rollator alleen
goed gebruiken als de
handvatten op de juiste
hoogte zijn ingesteld
-De juiste loophouding
krijgt u door met uw voeten
tussen de achterwielen te
lopen
-Als de rollator te hoog
staat, loopt u met
opgetrokken schouders of
te ver achter de rollator
-Als uw rollator te laag
staat, gaat u
voorovergebogen lopen
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JUBILARISSEN

Ann Achten: 20 jaar

Evelyn Soogen: 20 jaar

Karine Vanbuel: 30 jaar

Johan Claes: 25 jaar

Marleentje Mispoulier: 35 jaar

Bovenstaande collega's werden tijdens onze

nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes gezet voor hun

tot op heden bewezen dienstjaren.

Dikke proficiat !!!
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VALENTIJN

We hielden een romantische

Valentijnsweek met een

liefdesverhalen-carrousel...

Een bruidsmodeshow met

trouwjurken van de tijden

van toen en nu...

Jurken

van hier

en verder

weg...
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Er was een liefdesquiz in het

Hophof en er werd tussendoor

geturnd in de liefdessfeer.

Een verwenontbijt en andere

lekkers werd voorzien...
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CARNACARNAVVALAL

Het woon-leefteam heeft samen met de vrijwilligers en de mensen van

het Rode Kruis de carnavalssfeer in huis gehaald en dit dankzij een

optreden van Frans en Yvan.
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DEN TUIERT

Samen genieten van

de heerlijke

voorjaarszon.
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'T MEIKE

Zelf koekjes bakken en

ambachtelijk koffie maken was

een succes.

Ook op 't Meike

werd er carnaval

gevierd.

Samen gezellig puzzelen.

Een askruisje op Aswoensdag.
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IMMACLOWNS

‘Twee billen hangen al 50 jaar naast elkaar, zegt de ene
tegen de andere: "We hangen nu al 50 jaar naast elkaar
en we zijn nog niet getrouwd." Zegt de andere: "Nee
daar begin ik niet aan, voor iedere scheet gaan we uit
elkaar."

‘Waarom kan een ei niet bevriezen? Antwoord: Er zit
een dooier in!’

MOPPEN TAPPEN

De bewoners van 't Mulken willen ons graag laten

meelachen met hun moppen...

Deze beelden spreken voor

zich...
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'T VERGEETMENIETJE

• Ieder mens is uniek en wil op zijn eigen manier

benaderd worden. De persoon staat altijd voorop, niet

de diagnose. Daarom spreken we altijd van ‘iemand met

dementie’ en niet over ‘de dementerende’. Of zeg niet’hij

is dement’ maar zeg ‘hij heeft dementie’.

• Maak je bekend: Stel jezelf voor en zeg wat je komt

doen. Ook als je die persoon al kent, kan het zijn dat hij/

zij jou even niet herkent.

• Leg contact met aandacht: Maak oogcontact, praat op

ooghoogte en probeer vriendelijk te kijken. Pak iemands

hand als dat goed voelt. Praat niet met een te luide

stem (tenzij iemand slechthorend is).

• Vraag niet te veel naar feiten en gebeurtenissen van

vandaag of gisteren: Vraag bijvoorbeeld: ‘Was het eten

lekker’ in plaats van ‘Wat heb je deze middag gegeten?’.

Vragen die beroep doen op iemands geheugen kunnen

tot extra verwarring leiden wanneer iemand het

antwoord niet weet.

• Houd het simpel: Doe één ding/handeling tegelijk en

praat over één onderwerp. Vraag één ding tegelijk en

houd het tempo laag. Probeer storende

achtergrondgeluiden (vb. De tv) te vermijden.

• Deel complimentjes uit: Geef veel complimenten.

Iemand kan zo het gevoel hebben iets (nog) goed te

kunnen en iemands eigenwaarde kan daardoor groeien.

Corrigeer zo min mogelijk.

• Neem mensen met dementie serieus: Ga serieus in op

wat iemand zegt. Probeer erachter te komen wat

iemand bedoelt door verder te vragen of woorden of

zinnen te herhalen. Het kan goed zijn dat een verhaal in

zijn geheel niet logisch klinkt voor jou, maar dat er zeker

wel een boodschap in het verhaal zit.

• Toon betrokkenheid: Toon telkens weer belangstelling,

ook al ken je het verhaal dat iemand vertelt al. Vraag

door naar hoe iemand het beleefd heeft, wat iemand

ervan vond.



21

Heb jij vragen over dementie?

Wil je een persoonlijk gesprek?

Je kan me altijd aanspreken of een afspraak met

me maken via het diensthoofd van de afdeling.

Veerle Janssen

Referentiepersoon dementie

veerle.janssen@integrozorg.eu

PRAATCAFE DEMENTIE:

Donderdag 5 juni 2025 19u tot 21u

Cafetaria Pelle Melle

Niet meer weten waarvoor een vork dient of hoe kleren

dichtgeknoopt worden, verdwalen in eigen huis, honderd keer per

dag hetzelfde vragen, eigen kind of echtgenoot niet meer

herkennen... Wie nauw betrokken is bij iemand met dementie, weet

hoe pijnlijk het is voor de betrokkene zelf en voor de omgeving om

de greep op de werkelijkheid te verliezen.

We staan er meestal niet bij stil, maar het feit dat we kunnen zien,

bewegen, praten, luisteren en begrijpen, hebben we te danken aan

onze hersenen. Daar liggen de sleutels tot het geheugen, de

gedachten, het verlangen, de angst, de gewoonten en vaardigheden

die ons maken tot wie we zijn. Bij dementie worden die sleutels in

een voortschrijdend proces weggenomen.

Over dementie bestaan nogal wat misverstanden. Het is daarom

belangrijk dat juiste informatie gegeven wordt.

Op dit praatcafé geven we op zoek naar de mens achter de ziekte

dementie. Info over symptomen en verloop van dementie, de

beleving en tips om een persoon met dementie goede

ondersteuning te geven.

Inschrijven: 011 94 94 98 of aan de balie van WZC Immaculata
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NOOD AAN EEN BABBEL

Begeleiding door Integra.
Enkel voor bewoners en familie van WZC Immaculata.

De verhuis naar een woonzorgcentrum kan mentaal heel wat
teweeg brengen bij zowel de bewoners als hun familie.
Gebeurtenissen uit het verleden zijn vaak nog niet verwerkt
en lijken weer de kop op te steken. Ook de aanpassing (nieuwe
omgeving, mensen, andere regels…) kan veel klachten
veroorzaken. We weten uit ervaring dat veel ouderen met
psychische problemen te kampen hebben. Ook de familie en
het personeel kunnen vastlopen in bepaalde situaties waarvan
ze niet altijd goed weten hoe ermee om te gaan en hoe de
correcte hulp te bieden.
Voor alle vragen, moeilijkheden en situaties waarin de
problemen zich situeren in de psyche van de bewoner, kan u
beroep doen op de sociaal verpleegkundige van Integra.

Info of afspraak:
- via het diensthoofd van de afdeling

- via Veerle Janssen

- Maak zelf een afspraak met Elly: elly.nowak@integra-

limburg.be

of 089/ 56 38 94
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PALLIATIEF SUPPORTTEAM

Enkele weken geleden werd me gevraagd of ik in de familiegroep dementie

mee wou aansluiten om in gesprek te gaan over rouw. De gesprekken die

tijdens deze avond onder lotgenoten ontstonden inspireerden me om er in

deze ‘Ditjes & Datjes ook volgend over te schrijven.

Wat is rouw?

Rouw is een antwoord dat iemand geeft op het verlies van iets of iemand

waarmee een betekenisvolle relatie bestaat (Maes & Verthriest)

Rouw is een normaal verschijnsel en dus geen ziekte waarvan je moet

genezen. Vaak willen we dat iemand snel door een rouwproces heen moet

gaan, en dan ook wel goedbedoelde, maar niet altijd goed aankomende

reacties geven. Een gezond rouwproces is een natuurlijk proces dat bij het

leven hoort, dat bij iedereen een ander tempo heeft en dat eigenlijk nooit

helemaal overgaat.

We spreken van complexe rouw wanneer het gemis intens blijft, meer dan een

jaar dagelijks aanwezig is en een grote negatieve impact heeft op het

dagelijks functioneren. Dan kan het zijn dat professionele hulp nodig is.

Hoe rouwt iemand?

Er bestaan meerdere rouwmodellen, waarvan sommige aangeven dat iemand

bepaalde stadia moet doorlopen. Maar dan lijkt het alsof rouw via een vast

patroon moet doorlopen worden van begin tot einde en dan gedaan moet zijn.

Eén van de nieuwere rouwmodellen spreekt van een duaal rouwproces. Hierbij

spreekt men over een slingerbeweging waarbij er afwisselend momenten zijn

van verlies (verdriet, boosheid, treuren...) en momenten van herstel (bezig zijn,

terug de draad opnemen, lachen...). Hoe snel of hoe traag deze slinger heen

en weer beweegt en aan welke kant de slinger zich het meest bevindt,

verschilt van persoon tot persoon en van moment tot moment.

Onderstaand schema geeft het proces van rouw op een andere manier weer:

Karine Vanbuel, referentiepersoon

palliatieve zorg
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' T MULKEN

Winter betekent sneeuwpret !

De eerste

uren der

liefde zijn als

de eerste

stappen in de

sneeuw...

Met Kerstmis

hebben we een

heel speciale

kerstman

gevraagd,

onze Wim.

De kleuters op bezoek.

Gezellig

kegelen!

De gangen van 't

Mulken krijgen een

nieuwe look.

Onze bewoners zijn

enorm benieuwd

naar wat er allemaal

te gebeuren staat.
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' T REEPKE

Er werd weer

lekker

gebakken en

gesmuld.

De kleuters kwamen nog een

nieuwjaarsbrief voorlezen.

Tijdens de Valentijnsweek nog

een gezellige liefdeskien.
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DE LOMMERT

De mooiste tijd van het jaar...
is de tijd met elkaar !!
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In woonzorgcentrum Immaculata combineren we kunst en natuur in het

project "Groen en Kunst". Elke maand krijgen onze bewoners de kans om

hun creativiteit de vrije loop te laten tijdens gezellige workshops, waarin

ze kunstwerken creëren met materialen uit de natuur of geïnspireerd

door de natuur. Onder begeleiding van kunstenaars, tuintherapeuten en

onze eigen ergotherapeuten ontdekken ze nieuwe technieken, halen ze

herinneringen op en beleven ze fijne momenten samen.

Dit project is een initiatief van vzw Terra-Therapeutica en WZC

Immaculata omarmt dit idee met volle overtuiging. Het

woonzorgcentrum zet zich actief in om kunst en natuur een plek te

geven in het dagelijks leven van onze bewoners. Dankzij de steun van de

Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met Nationaal Park

Bosland VZW, kunstenaar Will Beckers, WICO campus Overpelt,

Hogeschool Thomas More en de gemeente Pelt, brengen we deze twee

werelden tot leven in het hart van ons woonzorgcentrum.

Elke maand worden de kunstwerken tentoongesteld, zodat bewoners,

bezoekers en personeel steeds iets nieuws kunnen ontdekken. In april

2026 sluiten we feestelijk af met een grote tentoonstelling voor het

publiek.

Geniet van kunst die de natuur omarmt en tot leven komt doorheen de

creativiteit van onze bewoners!

PROJECT GROEN EN KUNST
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TENTOONSTELLING

In Pelt bekend van de wasserij, nu stelt ons Madeleine (90) haar

tekenwerken tentoon in het woonzorgcentrum.
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Madeleine maakte haar eerste tekening in 1962 op 28-jarige leeftijd en ze

is het grootste deel van haar leven altijd blijven tekenen. Ze maakte vooral

portretten van dorpsfiguren, vrienden, maar ook van familieleden. En

ondanks dat ze nooit kunstacademie heeft gevolgd, bleek haar tekenwerk

van hoog niveau. Tekenen deed ze louter voor ontspanning, want samen

met haar man, die vijf jaar geleden overleed, baatte ze de bekende

Wasserij Madeleine uit. Exposeren was al helemaal niet haar ambitie. Het

was haar schoonzoon Geert Geerdens die hier echter anders over dacht

en contact opnam met de directie van het woonzorgcentrum. En daar

waren ze enthousiast over de artistieke kwaliteiten van Madeleine en

wilden ze meewerken aan een expo. En dus werd er de voorbije twee

maanden hard gewerkt.

“We hebben zoveel mogelijk tekeningen terug opgezocht. Hiervoor zijn we

bij haar vrienden en familie gaan aankloppen”, stelt Geert. “Uiteindelijk

hebben we 27 tekeningen geselecteerd die vanaf nu tot en met april

zullen wordt tentoongesteld in de hoofdgang van het woonzorgcentrum.”

En de belangstelling blijkt alvast groot. “Het initiatief begint aan

bekendheid te winnen in Pelt. Heel wat mensen zijn nieuwsgierig en willen

een kijkje komen nemen. Velen kennen mijn schoonmoeder van de

periode met de wasserij, maar weinigen weten dat ze ook tekende.”

Madeleine zelf is alvast trots met haar eerste tentoonstelling. “Op mijn

leeftijd nog naar dit kunnen uitkijken, dat is op zich al heel fijn. De voorbije

weken tijdens de voorbereiding heb ik alvast genoten. Nu ben ik toch ook

wel benieuwd naar de reacties van de mensen.” Tekenen, daar is ze wel al

enkele jaren geleden mee gestopt. “Mentaal zou het nog wel lukken, maar

ik raakte mijn vaste hand kwijt. Dus was het beter om ermee op te

houden.”

Een welgemeende dikke
proficiat met jouw talent,
Madeleine.
Wij zijn fier op jou !!!
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DEN DRIES

Een heerlijk verwenontbijt op

Valentijnsdag.

Weer een gezellig

verjaardagsfeest met Nelis, de

accordeonist.

Bij kerst kwam de groep MCC uit

het Linne nog acteren en

zingen.

Jacqueline werd

99 jaar en dat

vinden wij toch

speciaal!

We vierden dit

met een

appeltaart en

lekkere koffie bij

de buren ( De

Boskar).
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GEDICHT

Reeds 94 jaar,
Dementie heeft het lichaam aangetast,
We worden het niet enkel uiterlijk gewaar,
Ook het brein heeft ons meermaals pijnlijk verrast.

Woorden komen als flarden uit je mond,
Het begrip is langs beide kanten verstoord,
Nu in een rolstoel, waar je vroeger stond,
Soms voelen we ons ongehoord.

Je roept, steekt je armen naar me uit,
Je vraagt hiermee mijn aandacht,
Ik kom korter, huid tegen huid,Je voelt nog steeds zo
zacht.

Je mond vindt mijn wang,
Je kust me, onbegrensd en gretig,Maak ik aanstalten om
door te gaan, word je bang,Je houdt me vast, eens zo
stevig.

Je hebt nood aan lijfelijkheid,
Aan iemand die je hand vasthoudt,
Iets wat jou niet van een ander onderscheidt,
We willen allen iemand langs ons met een hart van goud.

Van 30 januari tot en met 5 februari was het week van de
poëzie met als thema lijfelijkheid.
Hiervoor stuurde onze collega, Kristel Reynders van het
woon-leefteam, een gedicht in voor een plaatselijke
wedstrijd.

Graag laten we jullie ook genieten van haar talent...
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DAGZORG

Uitstapje naar de

markt.

Onze nieuw geverfde magneet-

muur.

Kienen in de tuinkamer.
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PRET- EN VERZET

Breng de oplossing binnen in de pret-en verzetdoos in het Hophof voor 9 juni

2025 en maak kans op een leuke prijs!

Naam en afdeling bewoner:

De winnaar van de wintereditie is: Wies Bukenbergs, de Lommert

Iemand van het woon-en leefteam komt zo snel mogelijk een leuk

prijsje brengen!

Los deze lente-rebus op...
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BEZINNINGSMOMENT

Bij het verschijnen van deze editie van ons huiskrantje zitten we volop in

de Vastentijd, de periode in voorbereiding naar Pasen. Deze periode

startte met Aswoensdag 5 maart. Wie erbij was, ontving toen het

assekruisje als teken van onze vergankelijkheid, we begonnen zo de

vastenperiode, een tijd van inkeer en bezinning.

We kijken uit naar de Goede Week, die start op Palmzondag 13 april en

eindigt met Pasen op 20 april. In die Goede Week zal ieder van jullie

tijdens de eucharistieviering van dinsdag 15 april zo gewenst de

ziekenzalving kunnen ontvangen.

Op Goede Vrijdag 18 april bieden we jullie de gelegenheid om in de

namiddag om 15u samen de Kruisweg te gaan.

In de maand mei vieren we Maria, ook dit jaar zullen we haar gepast

vereren. Moederdag wordt gevierd op zondag 11 mei.

En O.H. Hemelvaart valt dit jaar op donderdag 29 mei.

Vaders worden dit jaar gevierd op de dag van Pinksteren, nl. zondag 8

juni.

De data voor de komende maanden nog even op een rij:

• Dinsdag 15 april (met ziekenzalving)

• Goede Vrijdag 18 april

• Dinsdag 20 mei

• Dinsdag 17 juni

Karine Vanbuel, pastoraal werker

Mezelf leeg maken (Antoon Vandeputte)

Mezelf leeg maken

om ruimte te hebben

voor vernieuwing

en tijd te hebben

voor verdieping.

Geen bevlieging

maar uithouding

40 dagen lang.

God, geef me

elke morgen de aandacht

om hierin verder te doen

en zo een mens te worden

naar uw droom.
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We gedenken onze overledenen van de afgelopen maanden:

17/12, Miet Scheepens, 90 jaar

18/12, Dick Bach, 88 jaar

22/12, Mia Creemers, 91 jaar

22/12, Lut Severijns, 88 jaar

24/12, Anny Van Broekhoven, 75 jaar

31/12, Jean Van Ginniken, 85 jaar

3/1, Luc Loncke, 82 jaar

9/1, Dora Loots, 97 jaar

26/1, Zjang Janssen, 93 jaar

29/1, Jaak Eijssen, 88 jaar

30/1, Mia Stevens, 92 jaar

19/02, Jean Luyten, 91 jaar

20/02, Durmus Karki, 82 jaar

22/02, Jeanne Janssen, 94 jaar

6/03, Dina Dirckx, 84 jaar

WIJ GEDENKEN

En telkens weer zullen we je
tegenkomen,

we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam

weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
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Dorpsstraat 58

3900 Pelt

www.wzcimmaculata.eu info.immaculata@integrozorg.eu

011/80 56 50

www.facebook.com/wzcimmaculataoverpelt


